
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Op bedevaart met het 

Aartsbisdom Utrecht 

Stille Omgang Amsterdam 
Zaterdag 15 maart 2025 
 
20.00 uur Feestelijke Eucharistieviering 
co-kathedrale basiliek van St. Nicolaas 
Prins Hendrikkade 73 Amsterdam 
Toegang vanaf 19.15 uur! 
 
21.30 uur Stille Omgang 
Centrum Amsterdam 
(ongeveer 1 uur lopen) 



 
 
 
Amsterdam wordt ook wel eens ‘Mirakelstad’ genoemd. De stad ontleent 
deze kwalificatie aan het feit dat het een oude bedevaartsplaats is, waar al 
sinds de middeleeuwen een wonder of mirakel wordt geëerd. Deze verering 
leeft nog steeds en heeft sinds het einde van de 19de eeuw vooral gestalte 
gekregen via de jaarlijkse Stille Omgang. 
 
Deze religieus meditatieve omgang door het historische centrum en 
passerend aan het nachtelijke uitgaansleven van Amsterdam wordt elk jaar 
gedurende één nacht in de maand maart door het Gezelschap van de Stille 
Omgang georganiseerd. Duizenden gelovige mensen uit het hele land 
nemen er aan deel. 
 
  

Het Mirakel! 
 
Op 15 maart 1345, zo vertelt de overlevering, lag een man in een huis aan 
de Kalverstraat ziek op bed en vreesde te sterven. Hij liet een priester 
roepen om hem te bedienen en van het Heilig Sacrament (de hostie) te 
voorzien. Na het nuttigen van de hostie moest de zieke overgeven en werd 
het braaksel in het brandende haardvuur van zijn kamer geworpen. 
 
De volgende dag bleek dat hij niet alleen de hostie onbeschadigd had 
uitgebraakt, maar bovendien dat het vuur deze niet had aangetast. Was dat 
nog niet opmerkelijk genoeg: de hostie die de volgende dag door de priester 
van de Oude of Nicolaaskerk weer was opgehaald, keerde vanuit de Oude 
Kerk op wonderbaarlijke wijze in het huis van de man terug. Dit herhaalde 
zich daarna nog eens tweemaal. 
 
Het gold als een bevestigingsmirakel waarmee werd aangegeven dat men in 
de verschijnselen de hand Gods diende te herkennen en de plaats waar het 
eerste mirakel was gebeurd, moest inrichten als heiligdom. De betrokkenen 
handelden dienovereenkomstig en verbouwden de woning met daarin de 
haardstede tot een devotie- of bedevaartkapel, de kapel van de Heilige 
Stede. 

De stille Omgang en Het 
Mirakel van Amsterdam 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het vierenswaardig wonder 
 
…Wat dieper schoonheid dan de volle pracht 
Van Gods- mirakelheerlijkheid te vieren 
Schuilt in den eenvoud van den bedenacht?… 
 
Anton van Duinkerken 
 
in ‘Het vierenswaardig wonder’ (20 mei 1945, gedenkboek ter 
gelegenheid van 600 jaar het Mirakel van Amsterdam) 
 
Vanwege het 750-jarig jubileumfeest van Amsterdam is de 
gebedsintentie van deze editie van de Stille Omgang 
geïnspireerd op de oorsprong van deze nachtelijke stille 
processie in 1881. 

 
‘Vanwege het Mirakel’. Het Mirakel van Amsterdam in 1345 
wordt ieder jaar nog herdacht wanneer duizenden pelgrims 
de Stille Omgang lopen. De originele route uit de 
Middeleeuwen werd in de 19de eeuw herontdekt. Vanwege 
het toen geldende processieverbod voor katholieken, wordt 
deze in stilte gelopen. 

 
“ …luisteren naar de Stem van God,… ”  Iedere keer weer tijdens de heilige Mis, 
wordt er tijdens de zogenaamde transsubstantiatie, God present gesteld in de 
hostie. God komt tot ons in de heilige Eucharistie. Overal in de stad zal op de 
avond van de Stille Omgang een uitstelling zijn van de heilige Eucharistie, het 
Allerheiligst Sacrament. In gebed kan men zich wenden tot God. 
 
“ …Zijn oproep aanvaarden…” Jezus vraagt gelovigen om erop uit te trekken en 
De Blijde Boodschap van het Evangelie te verspreiden. We geven gehoor aan de 
Stem van God door Zijn oproep op te volgen in actie. Dat kan bijvoorbeeld in het 
dagelijks leven, in het gezin of op werk, maar ook door het ondernemen van 
pelgrimages. 
 
 

Anton van Duinkerken (1903-1968)
  

 

Gebedsintentie 2025: ‘Vanwege het Mirakel: Luister naar de Stem 
van God, Zijn oproep aanvaarden. 



 
 
 
De route van de Stille Omgang komt voort uit de route die de pastoor liep 
met de hostie naar de Oude Kerk en waaruit het Mirakel is ontstaan. 
Centraal is de plek in de Kalverstraat waar het Mirakel heeft 
plaatsgevonden.  
De nummers op de route 1 t/m 5 zijn plaatsen waarop de lopers een nieuwe 
gebedsintentie kunnen starten. 
 
Het begin van het Mirakelfeest is elk jaar op de woensdag na 12 maart 
(tenzij Pasen vroeg in het jaar valt). Tijdens de Mirakelweek (van woensdag 
tot en met zaterdag) worden er dagelijks devotiemissen in de kapel op het 
Begijnhof opgedragen. De Stille Omgang wordt gehouden in de nacht van 
zaterdag op zondag. 
 
Na in één van de Amsterdamse parochiekerken een Mis te hebben 
bijgewoond, nemen de bedevaartgangers vervolgens verspreid over de 
nacht deel aan de omgang en lopen de omgangsroute. Kenmerkend voor de 
omgang of ‘processie’ is dat deze stilzwijgend wordt volbracht: zonder luid 
gebed of gezang en zonder kerkelijke kledij of andere religieuze attributen. 
De omgang duurt ongeveer een uur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De route van de Stille 
Omgang 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Jongerenprogramma 
 
Speciaal voor jongeren in de leeftijd van 16 tot 35 jaar wordt een 
jongerenprogramma georganiseerd door het Gezelschap van de Stille 
Omgang. Een kans voor ontmoeting met andere jongeren en met Christus.  
 
PROGRAMMA: 
 
19:00 uur – ontmoeting 
19:30 uur – inleiding Pater Stefan Ansinger OP 
20:10 uur – Aanbidding met biechtgelegenheid 
20:40 uur – H. Mis met Mgr. Hendriks 
21:40 uur – Lopen Stille Omgang (ca. 60 minuten) 
 
LOCATIE: OLV kerk, Keizersgracht 220, Amsterdam 
 
ENTREE: Gratis! 
 
INFORMATIE EN AANMELDEN: 
 
Enthousiast en wil je meer weten? Neem dan contact op met Sarah Mijhad 
(Jongerenwerk Aartsbisdom Utrecht): jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl  
 
Gelijk aanmelden kan natuurlijk ook via de website:  
www.stille-omgang.nl/jongerenprogramma/  

mailto:jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl
http://www.stille-omgang.nl/jongerenprogramma/


Aanmelden 
 
Wanneer u wilt deelnemen aan de Stille Omgang kunt u zich aanmelden via 
de contactpersoon in uw parochie. Wanneer er in uw parochie geen 
georganiseerde reis wordt ondernomen kunt u zich aanmelden bij de 
Diocesane Werkgroep Bedevaarten, dhr. M. van Mourik 
(ceremoniarius@aartsbisdom.nl).  
 
Parochies kunnen groepen pelgrims aanmelden via 
de website van het aartsbisdom of via de QR code:  
 
 
 
 
 

Vervoer en 
parkeren 
 
 
Geadviseerd wordt om met het openbaar vervoer naar Amsterdam te 
reizen. De Co-kathedrale basiliek van St. Nicolaas ligt in het centrum van 
Amsterdam, schuin tegenover het Centraal Station en direct aan de route 
van de Stille Omgang. 
 
Vanuit diverse delen van het aartsbisdom zijn directe treinverbindingen met 
Amsterdam. Raadpleeg de website www.ns.nl of www.ov9292.nl voor 
actuele reistijden.  
 
Indien u met de auto naar Amsterdam reist dan kunt u gebruikmaken van de 
diverse parkeergarages in de stad.  

 
De dichtstbijzijnde parkeergarage bij de Co-kathedrale basiliek van St. 
Nicolaas betreft de Q-park Amsterdam Centraal (Prins Hendrikkade 33). 

mailto:ceremoniarius@aartsbisdom.nl
http://www.ns.nl/
http://www.ov9292.nl/


 
 
 
De Stille Omgang is een vrijwilligersorganisatie die jaarlijks de Stille 
Omgang organiseert. Die organisatie brengt veel kosten met zich mee. 
Om ook in de toekomst de Stille Omgang te kunnen blijven organiseren, is 
financiële steun hard nodig. 
 
U kunt hieraan bijdragen door een gift over te maken op 
bankrekeningnummer NL61 INGB 0000 2120 31, t.n.v. Gezelschap Stille 
Omgang Amsterdam. 
 
Na de feestelijke Eucharistieviering op 15 maart 2025 zal een deurcollecte 
zijn waarvan de opbrengst gaat naar het Gezelschap Stille Omgang 
Amsterdam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze brochure is samengesteld door de Diocesane Werkgroep Bedevaarten 
van het Aartsbisdom Utrecht. Alle achtergrondinformatie met betrekking tot 
de Stille Omgang is afkomstig van het Gezelschap van de Stille Omgang en 
eveneens raadpleegbaar via: www.stille-omgang.nl  
 
Copyright 2025 
Wijzigingen voorbehouden! 

Steun de Stille Omgang 

http://www.stille-omgang.nl/

