
Utrecht, 28 januari 2025 

 

Aan de priesters, diakens en pastoraal  

werk(st)ers van het Aartsbisdom Utrecht 

 

Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer, 

 

Hiermee bericht ik u dat op 25 januari 2025 te Utrecht in de Heer is overleden de zeereerwaarde heer 

 

Jacobus Petrus Maria de Valk 

Priester van het Aartsbisdom Utrecht 

 

Hij werd geboren op 7 augustus 1932 te Rotterdam. Na zijn priesterwijding op 18 juli 1965 was hij kapelaan te Zevenaar 

(Maria Koningin). Met ingang van 2 augustus 1968 werd hij benoemd tot kapelaan van de St. Nicolaasparochie te Baarn 

en tot rector van de Maria Koninginparochie te Baarn. Per 1 juni 1974 werd hij benoemd tot pastor van de St. Franciscus 

Xaveriusparochie te Amersfoort tevens met de opdracht om voor het Omroeppastoraat werkzaam te zijn. 

Met ingang van 1 oktober 1979 ontving hij de kerkelijke zending om als ziekenhuispastor werkzaam te zijn in het 

Academisch Ziekenhuis Utrecht (AZU). Met ingang van 1 augustus 1997 ging hij met emeritaat. 

 

Jack studeerde in eerste instantie aan de Gerrit Rietveldacademie in Utrecht en werd architect. Toch gaf hem dat geen 

voldoening. Hij wilde niet alleen gebouwen voor mensen ontwerpen, maar ook meer rechtstreeks iets voor hen 

betekenen. Daarom koos hij voor de seminarieopleiding. Eenmaal priester gewijd was het zijn kracht om mensen te 

begeleiden. Dat was allereerst in het parochiepastoraat. In de viering van de sacramenten kwam zijn gevoel voor 

schoonheid tot zijn recht. Hij hield van eenvoud en stilte. Als omroeppastor kreeg hij landelijke bekendheid, maar 

geleidelijk aan miste hij het directe contact. ”Mensen weten niet wie ik echt ben, ze hebben alleen maar een beeld van 

mij via radio en televisie.” De mogelijkheid van meer rechtstreeks contact diende zich aan door zijn benoeming als 

ziekenhuispastor. Hij volgde de opleiding klinische pastorale vorming en ging werken op de afdeling psychiatrie. Soms 

heftige gebeurtenissen kwamen daar op zijn pad. 

Intussen bleef zijn liefde voor kunst niet onopgemerkt. Al in de seminariejaren zorgde hij voor de decors bij 

toneelstukken. Op vele plaatsen in het land ontwierp hij de inrichting van stiltecentra die met name opvielen door 

soberheid en door zijn geliefde rode kleurelementen. Hij werkte het liefst autonoom. “Laat mij maar mijn gang gaan.” 

Maar als er eenmaal iets uit zijn handen was gekomen, kon hij het met trots tonen. Wanneer hij in zijn geliefde tweede 

huis in Frankrijk verbleef, organiseerde hij meerdere keren een expositie van zijn werk. Gastvrijheid stond bij hem hoog 

in het vaandel. Hij was daarbij vaak een sfeermaker. Van huis uit had hij een gevoel voor gerechtigheid meegekregen. 

Hij steunde royaal allerlei fondsen, onder andere een project in ontwikkelingslanden waarbij jongeren worden gevormd 

om iets te kunnen betekenen in hun plaatselijke gemeenschap. 

Na zijn emeritaat heeft Jack nog een aantal jaren assistentie verleend in de St. Josephkerk te Utrecht. Daar openbaarden zich 

geleidelijk aan de eerste symptomen van vasculaire dementie. Zijn gezondheid ging langzaam achteruit. Veel steun mocht hij 

daarbij ondervinden van zijn levensgezel Wil Bus. Ondanks zijn ziekte bleef hij betrokken bij mensen. Moge hij nu in de hemel 

delen in Gods heerlijkheid. 

 

Correspondentieadres: Mevr. W.A.E.G. Bus, Rubenslaan 109, 3582 JH Utrecht 

 

De afscheidsviering vindt plaats op zaterdag 1 februari 2025 om 12.00 uur in de St. Aloysiuskerk, Adriaan van 

Ostadelaan 4 te Utrecht. Aansluitend is er gelegenheid elkaar te ontmoeten achter in de kerk.  

De crematieplechtigheid zal in besloten familiekring plaatsvinden op zaterdag 1 februari 2025 om 15.45 uur. 

 

Ons medeleven gaat uit naar zijn familie en andere dierbaren. 

 

Moge de Heer hem opnemen in zijn heerlijkheid.                                                                                                          

 

 

+ Willem Jacobus kardinaal Eijk 

Aartsbisschop van Utrecht 


