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Wat is een missionaire parochie?  

= een parochie die met hulp van Gods genade  

wil beantwoorden aan haar missie namelijk om ‘leerlingen van Jezus te maken’  

(naar Mt. 28, 19-20). Kortom, een parochie die met hulp van Gods genade nieuwe leerlingen 

van Jezus voortbrengt. 

De drie sleutels van parochievernieuwing (bron: Divine Renovation) 

 

3. De wind = de toerusting met de 

kracht de heilige Geest (“Uw geloof 

moest niet steunen op menselijke 

wijsheid, maar op de kracht van God.” 

( 1 Kor. 2,5) + meebewegen wat de  

heilige Geest aan het doen is) 

2. De zeilers = de beste principes 

van leiderschap (o.a. leiding geven 

vanuit een team + anderen in 

beweging zetten) 

1. Het zeil = de prioriteit van 

evangelisatie (mensen helpen om 

Jezus te leren kennen en lief te 

hebben + de gemeenschap ontvangt  

gastvrij nieuwe gelovigen) 

De boot = gebed en de Eucharistie 
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Het Genesis kompas: 7 eerste stappen om te bouwen aan een missionaire parochie 

Als parochie breng je op concrete wijze de drie sleutels van parochievernieuwing  

in de praktijk (Bron: Divine Renovation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Missionair gebed als basis: gebed voor de missie van de parochie (Mission Inspired Prayer) 

2. Visie vormen en communiceren (Form & Cast Vision) 

3. Evangelisatie initiatief in de praktijk brengen, bijv. Alpha ((Re)Plant Evangelization Initiative) 

4. Een missionair team vormen (Build your Leadership Team) 

5. Het vieren van de zondag in de missionaire parochie versterken: met aandacht voor gastvrijheid, 

muziek en preken, met het oog op nieuwe mensen. (Enhance Sunday Experience) 

6. Word de leider die je bent: persoonlijk leiderschap (Become the Leader that You Are)  

7. Rust: goede ritmes van rust inbouwen (Rest). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Marcus 10, 46-52 

Nu kwamen ze in Jericho. Maar toen Jezus vergezeld van zijn leerlingen en een flinke menigte weer 

uit Jericho wegtrok, zat een blinde bedelaar, Bartimeüs, de zoon van Timeüs, langs de weg.  Zodra hij 

hoorde dat het Jezus de Nazarener was, begon hij luidkeels te roepen: “Jezus, Zoon van David, heb 

medelijden met mij!”  Velen snauwden hem toe te zwijgen, maar hij riep nog veel harder: “Zoon van 

David, heb medelijden met mij!”  Jezus bleef staan en zei: “Roep hem eens hier.” Ze riepen de blinde 

toe: “Heb goede moed! Sta op. Hij roept u.”  Hij wierp zijn mantel af, sprong overeind en kwam naar 

Jezus toe.  Jezus vroeg hem: “Wat wilt ge dat Ik voor u doe?” De blinde antwoordde Hem: “Rabboeni, 

maak dat ik zien kan!”  En Jezus sprak tot hem: “Ga, uw geloof heeft u genezen.” Terstond kon hij 

zien en hij sloot zich bij Hem aan op zijn tocht. 


