
 

 

 

Utrecht, 28 oktober 2024 

 

 

Aan de priesters, diakens en  

pastoraal werk(st)ers van het  

Aartsbisdom Utrecht 

 

 

Broeders en zusters, 

 

Hiermee bericht ik u dat op 23 oktober 2024 in de Heer is overleden de eerwaarde heer 

 

Marinus Hubertus Schulpen 

Diaken van het Aartsbisdom Utrecht 

 

Hij werd geboren te Maarssen op 29 september 1933. Na zijn wijding tot permanent diaken op  

12 mei 1988 was hij als diaken werkzaam in de H. Hartparochie te Maarssen. Met ingang van  

1 februari 1994 werd hij benoemd tot diaken in de Blijde Boodschap-, Emmaus- en H. Geestparochie 

te Utrecht-Overvecht. Per 1 juni 1995 werd hij benoemd als diaken in woonzorgcentrum Maria 

Dommer te Maarssen. Met ingang van 1 oktober 2008 ging hij met emeritaat. 

 

Rinus was een gedreven man die zijn taken als beroepsmilitair trouw heeft vervuld. Hij is ook met 

hart en ziel diaken geworden, maar allereerst was hij een zorgzame echtgenoot en vader.  

Rinus was eerlijk en oprecht. Hij stak zijn mening niet onder stoelen of banken. Hij wilde de Heer en 

zijn Kerk dienen en het deed hem pijn toen dat niet meer kon op de wijze waarop hij dat graag wilde. 

Met grote toewijding heeft zich ingezet in de parochie van Maarssen, in het bijzonder in woonzorg-

centrum Maria Dommer voor liturgische vieringen en pastorale zorg. Na zijn emeritaat was het een 

hoogtepunt voor hem dat hij als diaken kon assisteren bij de eerste Heilige Mis van Paulus Tilma, 

priesterzoon van de H. Hartkerk te Maarssen. Zijn vrouw Ria heeft hem de laatste jaren liefdevol 

verzorgd. 

 

Gaarne verzoek ik u om hem in uw gebed te gedenken. 

 

Correspondentieadres: Vondelstraat 71, 3601 EX Maarssen 

 

Diaken Schulpen is overgebracht naar uitvaartcentrum Van Dijk, Harmonieweg 3 te Maarssen, waar 

op woensdag 30 oktober van 15.00 tot 15.45 uur gelegenheid is om te condoleren. 

 

Er wordt afscheid van diaken Schulpen genomen op donderdag 31 oktober om 16.00 uur in de Grote 

Aula van crematorium Daelwijck, Floridadreef 7 te Utrecht.  

 

Ons medeleven gaat uit naar zijn familie en andere dierbaren. 

 

Moge de Heer zijn dienaar opnemen in zijn heerlijkheid. 

 

 
+ Willem Jacobus kardinaal Eijk 

Aartsbisschop van Utrecht 

 


