
Aartsbisdom Utrecht - Ede
11 november 2023

Wat is een missionaire parochie 
en waarom?



Programma

1. Mijn persoonlijke verhaal
2. Wat is een missionaire parochie en 

waarom?
3. Uitwisseling in tweetallen
4. Drie sleutels van parochievernieuwing



1. Mijn persoonlijke verhaal

Is er (nog) toekomst 
voor de parochie?





Ontvangen: visie en hoop

Wat is visie? (= waar gaan we heen?)
Een door God geïnspireerd beeld van 

de toekomst dat passie in ons opwerkt

Hoop ligt onder deze passie
1. Natuurlijke hoop
2. Bovennatuurlijke hoop



Mijn visie



NL vertaling boeken in 2019
Praktijkverhalen van een Canadese en een 
Amerikaanse parochie op weg van onderhoud naar 
een missionaire kerk





Conferenties Breda ‘22 en Veenendaal ‘23



Ad 2) Wat is een missionaire parochie?
= een parochie die met hulp van Gods genade 

wil beantwoorden aan haar missie namelijk om ‘leerlingen van Jezus te maken’; 
een parochie die nieuwe leerlingen van Jezus voortbrengt.

BEWUST VAN 
ONZE MISSIE



Zelf leerling van Jezus worden:

“Ik nodig iedere Christen uit, waar hij ook is en in 
welke situatie hij zich ook bevindt, vandaag nog 
zijn persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus 
te hernieuwen of minstens de beslissing te nemen 
zich door Hem te laten ontmoeten, Hem elke dag 
onophoudelijk te zoeken. Er is geen reden 
waarom iemand kan denken dat deze uitnodiging 
niet voor hem is, omdat “niemand is uitgesloten 
van de vreugde die door de Heer is gebracht” 
(paus Franciscus, Evangelii Gaudium 3).



Zelf leerling van Jezus worden:

“Het begint bij een ontmoeting met de Heer. Van 
Hem getuigen betekent feitelijk Hem uitstralen. 
Maar, als we zijn licht niet opvangen, blijven we 
gedoofd. Als we Hem niet ontmoeten, zullen we 
onszelf uitdragen in plaats van Hem. (…) En het 
zal allemaal tot niets leiden. Dus, alleen wie bij 
Hem blijft, kan het Evangelie uitdragen. Wie niet 
bij Hem blijft, kan het Evangelie niet uitdragen. 
Men zal ideeën uitdragen, maar niet het 
Evangelie” (paus Franciscus, 15 februari 2023).



Jezus centraal…

“We kunnen op weg gaan zo veel we 
willen, we kunnen van alles bouwen, 
maar als we Jezus Christus niet 
belijden, dan werkt het niet. Dan 
worden we een NGO, maar geen Kerk, 
geen Bruid van Christus”
(paus Franciscus, 14 maart 2013).





Ad 2) Waarom?

“Als iets ons heilig moet verontrusten en ons 
geweten zorgen moet baren, dan is dat het 
feit dat zovelen van onze broeders en 
zusters zonder de kracht, het licht en de 
troost van de vriendschap met Jezus 
Christus leven, zonder een 
geloofsgemeenschap die hen ontvangt, 
zonder een horizon van zin en leven 
(paus Franciscus, Evangelii Gaudium 49).



Uitwisseling in twee- of drie tallen

Probeer eens een tekening te maken:
‘Wat betekent Jezus voor jou? 

Wie is Jezus voor jou? 
Wat betekent geloven voor jou?’
en spreek hier met elkaar over.



Ad 3) Drie sleutels van parochievernieuwing



Drie sleutels van parochievernieuwing

1. Toerusting door de
heilige Geest

2. Prioriteit van

evangelisatie

3.  De beste principes 
van leiderschap

Sleutelring: eucharistie en gebed



1e sleutel: toerusting door de heilige Geest



1e sleutel: toerusting door de heilige Geest

“Het gebeurt niet door kracht of geweld, maar 
door mijn geest”, zegt de Heer (Zach. 4,6)

Van ons hoofd naar ons hart!



Drie sleutels van parochievernieuwing

Zeilers = goed leiderschap

Zeil = 
priori-
teit
van 
evan-
geli-
satie

Wind = de heilige Geest

Boot = gebed en Eucharistie



2e sleutel: prioriteit van evangelisatie

“Maak van evangelisatie 
de spil van alle pastorale actie” 
(JP II)

“Een parochie is een vuurtoren 
die het licht van het geloof 
uitstraalt” (paus Benedictus XVI)

“De parochie moedigt haar 
parochianen aan en vormt hen om actief werkzaam 
te zijn in de evangelisatie” (paus Franciscus)
(Pastorale bekering van de parochiegemeenschap, 2020, 12) 



2e sleutel: prioriteit van evangelisatie

• Centraal stellen: groeien als leerling van Jezus 
en mensen ‘tot zijn leerlingen maken’

• Een cultuur van gastvrijheid en uitnodiging 
stimuleren:  belong – believe – behave

• Een middel voor evangelisatie kiezen, 
bijvoorbeeld: Alpha

• Wees niet bang voor (‘de rommeligheid’ van) 
nieuwe mensen!



3e sleutel: de beste principes van leiderschap



3e sleutel: de beste principes van leiderschap

Leiding geven vanuit een team:

1. Ken je zelf als leider + 
de sterke en zwakke kanten van elkaar

2. Visie formuleren en strategie ontwikkelen: 
waar gaat het heen en hoe komen we daar

3. Duidelijke prioriteiten stellen
4. Lekengelovigen mobiliseren en toerusten

Leiderschap zet alle andere gaven en talenten 
in beweging in een parochie! 



En nu?

“De pastoraal in missionair opzicht vereist een 
afstappen van het gemakzuchtige pastorale 
criterium van “men heeft het altijd zo 
gedaan.” Ik nodig allen uit moedig en creatief 
te zijn in deze taak de doelstellingen, 
structuren, stijl en methoden van evangelisatie 
van de eigen gemeenschap opnieuw te 
overdenken” (paus Franciscus, Evangelii Gaudium, 33).



Gebed


