
Homilie internationale H. Mis te Beauraing – 22 augustus 2023 

t.g.v. de 90ste verjaardag van de verschijningen van Maria – 

Thema: Marie, une femme de coeur 

Schriftlezingen Jud. 13, 17-20 – Gal. 4, 4-7 en Luc. 1, 26-38 

 

Straks klinkt – zoals in elke viering van de Eucharistie – de oproep: 

“Verheft uw hart.” En na deze woorden van de celebrant 

antwoorden allen: “Wij hebben ons hart bij de Heer.” 

Omdat we het zo vaak horen, zo vaak zeggen,  

gaat het veelal automatisch, zonder dat we beseffen wát we eigenlijk zeggen. 

Maar, die enkele woorden zijn heel rijk aan betekenis 

en vragen om doorwerking in ons leven. 

Deze woorden raken ook aan de reden waarom Maria hier verschenen is,  

nu negentig jaar geleden, 

en waarom zij ons hier wil samenbrengen bij de Heer. 

 

“Verheft uw hart – Wij hebben ons hart bij de Heer.” 

U herkent deze woorden van het begin van elk eucharistisch gebed 

als onze Heer Jezus in het bijzonder bij ons gaat komen door  

Zijn Lichaam en Zijn Bloed, 

nadat wij Hem ontvangen hebben door Zijn Woord. 

 

De eerste die Hem ontvangt is Maria, zo verkondigt ons het Evangelie vandaag.  

Maria ontvangt Christus – als eerste van ons allen – in haar schoot. 

Maar, nog eerder, nog meer ontvangt ze Hem allereerst en bovenal  

in haar hart. En daarmee ontvangt Maria God zelf,  

Maria die haar hart bij de Heer heeft, helemaal. 



 

En God heeft Zijn hart helemaal bij haar. Daarom heeft Hij haar uitverkoren 

om de moeder te worden van onze Verlosser, Jezus Christus. 

 

Maria is hier in Beauraing alsook op andere plaatsen in de wereld verschenen 

opdat wij ons hart bij de Heer hebben. Dat is toch de diepe zin van haar  

oproep tot bekering! 

Bij haar laatste verschijning hier in Beauraing, de drieëndertigste,  

vraagt zij aan Fernande: “Houd je van mijn Zoon?”  

“Ja,” is haar antwoord. En vervolgens vraagt Maria aan haar:  

“Houd je van mij?” “Ja,” is opnieuw haar antwoord. 

 

Maria stelt die vragen niet alleen aan Fernande, maar door haar  

aan ieder van ons, hier en elke dag weer.  

“Houd je van mijn Zoon?” … “Houd je van mij?” 

Maria stelt die vragen aan ieder van ons, om ons aan te sporen  

ons hart bij de Heer te hebben. 

 

Maria verschijnt uiteindelijk aan de vijf kinderen met haar hart vol van licht. 

Haar hart vol van licht spreekt ons van haar liefde, 

haar liefde voor God en haar liefde voor ieder van ons. 

Nooit zal het licht van haar liefde doven, haar liefde voor God, voor Jezus, 

en voor ieder van ons. Ook de grootste zondaar gaat haar ter harte, 

ook als we met ons hart ver van God verwijderd zijn  

van wat Hij met ons leven voorheeft. 

 



Alle mensen zijn door Jezus aan het kruis aan Maria toevertrouwd 

want alle mensen zijn geroepen, gekozen om de geliefde leerling van Jezus  

te zijn. 

Wij mogen er daarom op vertrouwen dat Maria altijd met haar hart bij ons is, 

zoals het hart van onze Heer Jezus altijd uitgaat en verlangt naar ieder van ons. 

 

Maria roept ons op dat wij ons hart bij de Heer hebben en bij haar. 

Dat doen we allereerst door ons gebed.  

De heilige pastoor van Ars – die de Kerk ook in deze maand gedenkt –  

heeft gezegd: door het gebed wordt ons hart ruimer. 

Ja, door ons gebed wordt ons hart ruimer en wordt het meer en meer vervuld 

met de liefde, het licht van de Heilige Geest, 

de Heilige Geest die Christus in Maria tot leven bracht. 

 

Wij alsook vele anderen komen hier of in andere bedevaartplaatsen van Maria.  

We leggen onze gebeden aan haar voor, voor onze dierbaren, voor  

onszelf, voor onze Kerk en onze wereld. 

Wij vragen haar voorspraak voor ons, zeker als we wanhopig zijn of moedeloos. 

Maria zal toch vooral voor ons bidden om de Heilige Geest, 

zoals ze dat ook gedaan heeft in Jeruzalem met de apostelen vlak voor  

Pinksteren. 

Zij bidt voor ons dat ook ons hart ontvankelijk mag zijn, 

elke dag weer voor de Heilige Geest. 

Door de Geest woont de liefde, de vrede en de kracht van God in ons hart,  

worden ons geloof en onze hoop gesterkt, ja, houden wij ons hart bij de Heer 

maar ook bij onze naaste, vooral bij de kleinen en de zwakken. 



De Geest die ons ook helpt om te kunnen vergeven, tot verzoening te komen, 

om de eerste stap daartoe te kunnen zetten. De Geest die ons bezielt om 

ook diegenen lief te hebben die ons van nature niet liggen. 

Ook naar hen moet ons hart uitgaan, om de liefde en vrede van Jezus, 

van God zelf te doen toenemen. 

 

Beste medepelgrims, 

God heeft zich juist ontfermd over de kleine Maria, afkomstig uit het 

onbeduidende Nazareth, opdat zij een essentiële rol zou spelen in  

de redding van Zijn volk uit de zonden door onze Heer Jezus Christus. 

 

God had zich eerder ontfermd over Judith, die andere vrouw van het Joodse  

volk, door haar de moed te geven om haar volk dat zeer bedreigd werd, 

te redden door de vijand te verslaan. 

 

God heeft zich juist ontfermd over kleinen en kwetsbaren,  

door Maria aan hen te laten verschijnen, 

aan kinderen zoals hier in Beauraing, opdat juist zij  

boodschappers zouden worden van de hemelse boodschap.  

Die boodschap die ons – zoals in elke  

Eucharistie – oproept “Verheft uw hart”  

en die ons voedt om dankbaar en met liefde te kunnen getuigen: 

“Wij hebben ons hart bij de Heer.” En wanneer we ons hart bij de Heer hebben,  

dan hebben wij ook hart voor onze medemens, zoals Maria. 

 

Amen. 


