
Toelichting bij de afbeelding

Detail van de kerststal van de St. Catharinakathedraal te Utrecht
vervaardigd door Sebastian Osterrieder ca. 1905 

Bij de kribbe ligt een gebonden lam; 
een offerdier dat vooruitwijst 

naar het offer van Christus op het kruis 
omwille van ons heil.
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De genade van God,
bron van heil voor alle mensen,

is op aarde verschenen.
Zij leert ons goddeloosheid en 
wereldse begeerten te verzaken

en bezonnen, rechtvaardig en vroom 
te leven in deze tijd,

terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling 
van onze hoop,

de openbaring van de heerlijkheid
van onze grote God en Heiland Christus Jezus.

Hij heeft zichzelf  voor ons gegeven
om ons van alle ongerechtigheid te verlossen

en ons te maken tot zijn eigen volk,
gereinigd van zonde,

vol ijver voor alle goeds.

(Tweede lezing van de nachtmis van Kerstmis: 
Titus 2, 11-14)

Willem Jacobus kardinaal Eijk, 
aartsbisschop van Utrecht,

hulpbisschoppen mgr. Th.C.M. Hoogenboom
en mgr. H.W. Woorts

en hun medewerkers wensen u van harte een 

Zalig Kerstmis en Gods zegen voor 2019


