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"Hulpbisschop worden; het overkomt je" zo kopte een krant na de
bekendmaking van onze benoemingen op 7 december vorig jaar.

Ja, het door de Heer worden geroepen tot het bisschopsambt was voor
ons beiden een overrompelende ervaring.

Hoe hebben wij ons hierna geestelijk voorbereid op deze dag van onze
bisschopswijding ? Allereerst door in stilte en gebed telkens weer te
gaan tot de Heer die dit alles begon en door de bijstand van de Heilige
Geest te vragen.

Tot een dieper verstaan van wat ons overkwam en van wat bisschop-zijn
betekent, kwamen wij ook dankzij het bijbelse getuigenis omtrent Petrus
en Paulus.

Vooraanstaande leden van het apostelcollege dat staat aan de
oorsprong van het bisschoppencollege waarvan wij nu deel uitmaken.

Aan de basis van het apostelschap in de Kerk staat de Heer die tot Zich
riep die Hij wilde, die Hij de naam van apostel gaf en tot wie Hij zei: "Niet
gij hebt Mij uitgekozen maar Ik u en ik heb u de taak gegeven op tocht te
gaan en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn (Joh. 15, 16).

We weten dat voor Petrus en Paulus het door de Heer geroepen worden
tot het apostelambt in de Kerk een overrompelende ervaring was.

Het overkwam hun beiden dat de Heer hen als apostelen volledig in
beslag wilde nemen voor de voortzetting van de zending die Hij zelf van
Zijn Vader ontvangen had.

Petrus belijdt ten overstaan van Jezus de kern van het christelijk geloof:
"Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God". Het is de
wapenspreuk van mijn collega Woorts. Op Petrus heeft Christus zijn
Kerk gegrondvest, tot de opbouw waarvan het apostelcollege is
geroepen. In hun voetspoor mogen wij als bisschoppen, zoals het
Tweede Vaticaans Concilie in het decreet over het herdersambt van de
bisschoppen zegt "de mensen tot geloven oproepen of het reeds
aanwezig levend geloof versterken" (CD 12).

En dan Paulus. Hij werd hij zoals hij zelf schrijft "dienstknecht van
Christus Jezus, door Gods roeping apostel" (Rom. 1, 1).



Hij heeft zijn leven gegeven "om het evangelie van God te bedienen"
(Rom. 15, 16). Woorden die ik als mijn wapenspreuk heb gekozen. Naar
het voorbeeld van Paulus zullen wij als bisschoppen getuigen van
Christus zijn voor alle mensen, opdat zij zullen wandelen "in goedheid,
gerechtigheid en waarheid" (CD 11; Ef. 3, 9).

Petrus en Paulus hebben door hun leven en werken getuigd dat de Kerk
gedurende haar aardse pelgrimstocht van nature missionair is.
Aangezien zij zelf volgens het plan van God de Vader haar oorsprong
vindt in de zending van de Zoon en in de zending van de heilige Geest
(vgl. AG 2). In die zending delen wij als bisschoppen ten volle.
Geinspireerd door Petrus en Paulus willen wij onze beste krachten
geven aan de missionaire opdracht van de Kerk van Utrecht.

Het gevoel van overrompeling heeft inmiddels plaats gemaakt voor
vreugde, moed en bovenal vertrouwen.

Omdat wij in geloof weten dat wij beiden met de apostelen Petrus en
Paulus mogen zeggen: "Heer, U heeft het eerst tot mij gesproken. En ik
heb uw roepstem mogen verstaan en beantwoorden".

En zoals de Heer met zijn genade voltooide wat Hij met Petrus en
Paulus is begonnen, zo vertrouwen ook wij er op dat de Heer het goede
werk zal voltooien dat hij in ons heeft willen beginnen.

Wij bidden, en wij rekenen ook op uw gebed, dat al hetgeen wij als
bisschoppen zullen doen in verkondiging, heiliging en bestuur, met de
hulp van de heilige Geest rijke vrucht zal dragen in de Kerk in het
Aartsbisdom Utrecht en wereldwijd.

Moge het, op voorspraak van de heilige Maagd Maria en de heilige
Willibrord, allemaal zijn tot eer van God en tot heil van de mensen.



