
 
 
 
 
 
 
 
Amigos en Cristo 
 
Aan de jongeren die vanuit het Aartsbisdom Utrecht 
hebben deelgenomen aan de Wereld Jongeren Dagen te Madrid 
 
 Utrecht, 6 september 2011 
 
Beste jongere, 
 
Inmiddels zijn we allemaal teruggekeerd uit Madrid. De één heeft zijn of haar studie  
of werk al weer opgepakt, de ander heeft nog vakantie. Van harte hoop ik dat jij hele goede  
en inspirerende dagen hebt gehad.  
Met velen van over heel de wereld waren wij samen, in het bijzonder met de opvolger van  
de apostel Petrus, onze paus Benedictus XVI. We hebben als ‘Amigos en Cristo’ ons geloof  
mogen vieren, versterken en verrijken. Ook zijn wij met anderen opgetrokken, zowel met  
bekenden als met nieuwe personen, uit Nederland en uit andere landen. En wij mochten 
optrekken met Christus, onze Heer. 
Als bisschop heeft het mij heel goed gedaan te zien dat jij en de andere jongeren vanuit ons 
bisdom naar de WJD zijn meegegaan. Voor mij is dat een teken dat Gods Geest altijd weer 
mensen raakt, zeker ook jonge mensen.  
 
Het welslagen van deze Wereld Jongeren Dagen is onder meer aan jou en aan de andere 
jongeren te danken. Hartelijk dank voor jouw deelname en voor jouw bijdrage! 
Dankbaar ben ik ook de priesters en de pastoraal werk(st)ers die jullie hebben begeleid, 
alsook de andere begeleiders. In het bijzonder ben ik onze jongerenwerker Hao Tran en 
vicaris Pauw dankbaar; zij met name hebben veel werk verzet om vanuit ons bisdom met een 
groep deel te kunnen nemen aan de WJD.  
 
Van harte hoop ik dat alles wat gedeeld, gegeven, besproken, geleerd, gevierd en gebeden is 
met elkaar, jou en alle deelnemers altijd goed mag blijven doen. Dat jij persoonlijk en dat wij 
als Kerk altijd met elkaar “geworteld en opgebouwd in Jezus Christus” mogen zijn, 
“standvastig in het geloof” (Kol. 2, 7). 
 
Gods zegen en alle goeds voor wat je verder gaat doen, hetzij op school of aan een 
universiteit, op je werk of waar ook. Sommigen gaan na de WJD een nieuwe weg in of 
beginnen aan hun eindexamenjaar. Waar je ook bent, wat je ook gaat doen, je mag altijd 
weten: de Heer is bij je, je mag bouwen op Hem. 
 
Graag tot ziens! 
 
Met hartelijke groet, 
 
 
 
 
+ Mgr. dr. W.J. Eijk, aartsbisschop van Utrecht 

 
 

 


