Utrecht, 10 december 2010

Aan de priesters, diakens en
pastoraal werk(st)ers van het Aartsbisdom Utrecht.

Broeders en zusters,

Hiermee bericht ik u, dat op 9 december 2010 in het verpleeghuis Casa Bonita te Apeldoorn in de Heer
is overleden
Johannes Wilhelmus Koster
pastoraal werker

Hij werd geboren te Lengel (gemeente Bergh) op 23 augustus 1932. Op 1 juli 1981 werd hij als
pastoraal werker benoemd in de Bonifatius- en Ludgerparochie te Lichtenvoorde. Met ingang van

1 september 1988 ontving hij de kerkelijke zending om als pastoraal werker werkzaam te zijn in het
Streekziekenhuis Koningin Beatrix en het Verpleeghuis Pronsweide te Winterswijk.

Op 23 augustus 1997 ging hij met emeritaat.

Jan Koster kwam voort uit een gezin van elf kinderen. Hij volgde de gehele priesteropleiding bij de
Priesters van het H. Hart van Jezus (S.C.J.), maar hij liet zich niet wijden. Hij huwde in 1964 met Maril
van Kruijssen. Hij schoolde zich verder in het vormingswerk en werkte onder andere in Maastricht en
Amersfoort tot hij in 1977 naar Lichtenvoorde kwam. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Hier
kwam zijn liefde voor het pastorale werk weer naar boven, vooral toen zich hiervoor mogelijkheden
aanboden. Begin jaren tachtig werd hij pastoraal werker te Lichtenvoorde, daarna werd hij pastoraal
werker in het Verpleeghuis Pronsweide en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix te Winterswijk.
Sociaal bewogen als hij was, maakte hij de herderlijke zorg van de Grote Herder zichtbaar voor de
meest kwetsbaren in de samenleving. Hij was lid van het dekenaal bestuur van het voormalige
dekenaat Groenlo. Ook was hij bestuurslid van het mede door hem opgerichte blijf-van-mijn-lijfhuis te
Aalten. Op zijn verjaardag in 1997 ging hij met emeritaat. Toen werd ook langzamerhand, maar steeds
meer, zichtbaar dat zijn geestelijke krachten het eerder zouden afleggen dan zijn lichamelijke.

Tot enkele weken voor zijn overlijden werd hij thuis liefdevol verzorgd door zijn echtgenote Maril. Dat
Jan voor altijd mag rusten onder de zorg van de Goede Herder.

Gaarne verzoek ik u hem in uw gebed te gedenken.

De Eucharistie ten Uitvaart wordt gevierd op dinsdag 14 december 2010 om 13:30 uur in de

St. Bonifatiuskerk, Rapenburgsestraat 21 te Lichtenvoorde. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op
de R.K. Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te Lichtenvoorde.

Correspondentieadres: Mevr. M. Koster-van Kruijssen, De Rode van Heeckerenstraat 9,
7131 EP Lichtenvoorde

Ons medeleven gaat bijzonder uit naar zijn echtgenote.

Moge de Heer zijn dienaar opnemen in zijn heerlijkheid.

+ Mgr. dr. W.J. Eijk
Aartsbisschop van Utrecht

zijn.

Moge je in Gods naam gelukkig




