
Utrecht, 19 maart 2014 
 
 
Aan de priesters, diakens en pastoraal  
werk(st)ers van het Aartsbisdom Utrecht 
 
 
Broeders en zusters, 
 
Wij ontvingen het bericht dat op 18 maart 2014 te Maarssen in de Heer is overleden de 
zeereerwaarde heer 
 

Henricus Petrus Josephus Jorna 
Priester van het Aartsbisdom Utrecht 

 
Hij werd geboren te Abcoude-Proostdij op 14 maart 1933. Na zijn priesterwijding op  
20 juli 1958 was hij kapelaan te Losser en vervolgens assistent te De Bilt en Arnhem  
(H. Nicolaas). Met ingang van 1 augustus 1972 werd hij benoemd tot pastor van het 
samenwerkingsverband Dieren-Doesburg-Drempt-Giesbeek-Olburgen en tot deservitor van de 
parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Dieren. Per 1 maart 1974 volgde zijn benoeming 
tot pastor te Maarssen met als opdracht de opbouw van de zielzorg in het nieuwbouwgebied van 
Maarssenbroek. Van 1 september 1975 tot 1 augustus 1980 was hij deservitor van de nieuw 
opgerichte Verrijzenisparochie te Maarssenbroek. Op 14 maart 1998 ging hij met emeritaat. 
 
Henk Jorna was achtereenvolgens werkzaam in meerdere parochies van het aartsbisdom en 
tenslotte vanaf 1974 in Maarssenbroek. Daar heeft hij met grote inzet en in samenwerking met vele 
parochianen de Verrijzenisparochie opgebouwd. “Niet in stenen maar in mensen die dienstbaar zijn 
wordt een gemeente van Christus opgebouwd”.  
Door een plotselinge ziekte moest hij in 1979 stoppen met zijn pastorale werk. Maar hij bleef op 
vrijwillige basis actief en aanspreekbaar voor veel inwoners van Maarssenbroek. Hij ontwikkelde een 
methode om samen met medegelovigen de Schriften te lezen en zich met hen te verdiepen in 
belangrijke geloofsvragen. 
In zijn pastorale contacten nodigde hij mensen uit tot het nemen van verantwoordelijkheid in hun 
geloven en leven. Hij was er diep gelovig van overtuigd dat God zijn sporen laat zien in mensen en 
in wat mensen met elkaar verbindt. Hij voegde zich van harte bij de gemeenschap waarin hij 
gelovige wilde zijn samen met de andere gelovigen. Integriteit, vrijheid en trouw waren de 
kernwoorden in zijn leven. Zijn humor hielp hem in de pas te blijven met de realiteit.  
In de laatste maanden van zijn leven leerde Henk zich over te geven aan het onvermijdelijke, de 
ziekte die hem naar het einde bracht. Hij was dankbaar voor elk gebaar van nabijheid en zorg, en 
toonde zich een waarachtige vriend. Hij was bijzonder dankbaar voor de nabijheid en verbondenheid 
van Zr. Miep Leek, zijn huisgenote, en voor de hartelijke band met zijn familie en vrienden. Moge zijn 
leven nu voor altijd geborgen zijn in de liefde van God.  
    
Gaarne verzoek ik u om hem in uw gebed te gedenken. 

Correspondentieadres: Henk van der Wal, Valkenkamp 730, 3607 MV Maarssen 
 
Henk is opgebaard in rouwcentrum Snijders, Kerkweg 14 te Maarssen. Er is gelegenheid om van 
hem afscheid te nemen op vrijdag 21 maart van 19.00 uur – 20.00 uur in de Verrijzeniskerk, 
Reigerskamp 611, 3607 JK Maarssenbroek. De uitvaart vindt plaats op zaterdag 22 maart om 11.00 
uur in de Verrijzeniskerk op bovengenoemd adres. Aansluitend zal om ongeveer 13.00 uur de 
begrafenis plaats hebben op de R.-K. Begraafplaats aan de Straatweg 27 te Maarssen. Daarna is er 
gelegenheid tot condoleren in de Verrijzeniskerk.  
De nabestaanden stellen het op prijs als u één bloem voor Henk meeneemt naar de begraafplaats. 
 
Moge de Heer zijn dienaar opnemen in zijn heerlijkheid. 
 

 
 
+ Willem Jacobus kardinaal Eijk 
Aartsbisschop van Utrecht 
 


