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‘De aanbidding der herders’ 
Schilderij van het hoofdaltaar van de voormalige R.K. schuilkerk te Abcoude

Olieverf  op doek - niet gesigneerd - ca. 1772 

R.K. parochiekerk HH. Cosmas en Damianus
Abcoude 



Willem Jacobus kardinaal Eijk, 
aartsbisschop van Utrecht,

hulpbisschoppen mgr. mr. drs. Th.C.M. Hoogenboom
en mgr. drs. H.W. Woorts

en hun medewerkers wensen u van harte een 

Zalig Kerstmis en Gods zegen voor 2014

In die tijd haastten de herders zich naar Bethlehem
en vonden Maria en Jozef

en het pasgeboren Kind, dat in de kribbe lag.
Toen ze dit gezien hadden maakten ze bekend

wat hun over dit Kind gezegd was.
Allen die het hoorden stonden verwonderd
over hetgeen de herders hun verhaalden.

(Lucas 2, 16-18) 


