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PAUS FRANCISCUS

Op woensdag 13 maart 2013 koos het conclaaf Jorge Mario
kardinaal Bergoglio S.J. (76) tot paus. Hij is afkomstig uit
Argentini€. Met hem heeft de Rooms-Katholieke Kerk voor
het eerst een paus die afkomstig is uit Latijns-Amerika,
waar 42 procent van alle katholieken woont.

Als paus kiest hij de naam Franciscus. Deze naam verwijst
naar de heilige Franciscus van Assisié die bekend staat als
man van geloof, vrede en eenvoud, en die werd geroepen
de Kerk mee op te bouwen en te stutten.

Paus Franciscus is op 17 december 1936 geboren. Na een studie
scheikunde trad hij in 1958 in bij de jezuieten. Op 13 augustus
1969 werd hij tot priester gewijd. Hij was onder meer provinciaal
van de jezuieten in Argentinié en rector van de Filosofische en
Theologische Faculteit San Miguel. In 1992 werd hij hulp-
bisschop van Buenos Aires, in 1997 aartsbisschop-coadjutor

en in 1998 aartshisschop van dit aartsbisdom.

Paus Johannes Paulus Il creéerde hem in 2001 tot kardinaal.

Bidden we voor paus Franciscus, dat de Heilige Geest hem blijvend
zal inspireren in zijn werk voor de Kerk en haar dienst aan de wereld.

Gebed voor
de nieuwe paus

God, Gij hebt in uw voorzienigheid

uw Kerk willen bouwen op de heilige Petrus,
de eerste onder uw apostelen.

Zie genadig naar onze paus Franciscus

die Gij tot zijn opvolger hebt aangesteld:
laat hem voor uw volk

het zichtbaar beginsel en fundament zijn

van de eenheid in geloof

en van de gemeenschap van uw Kerk.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon
die met U leeft en heerst

in de eenheid van de heilige Geest,

God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

(Altaarmissaal, p. 1190, © NRL)



