
 

 

 

 

 

 

Een groet van de aartsbisschop 

aan de parochies in het Aartsbisdom 

bij het begin van het Paastriduum 2014 

Utrecht, Witte Donderdag 2014 

 

Broeders en zusters in Christus, 

 

Op mijn kamer hangt in het midden van de schouw een roodbruin stenen kruisbeeld. Dit 

ontving ik in 2010 bij gelegenheid van mijn zilveren priesterjubileum als geschenk van de 

parochie van Novaggio in het bisdom Lugano. Daar heb ik regelmatig deelgenomen aan het 

patroonsfeest van een van hun kerken. Te midden van alle boeken, vergaderstukken en andere 

zaken staat dat kruisbeeld centraal in mijn werkkamer. 

 

Op het moment dat ik dat geschenk ontving, moest ik onwillekeurig terugdenken aan het 

moment waarop ik negen jaar daarvoor na een ziekenhuisopname van drie weken wegens een 

ernstige ziekte werd overgeplaatst naar een revalidatiekliniek. Hoewel dit een neutrale 

instelling was, had het hoofd van de afdeling waar ik terechtkwam, boven het bed een 

kruisbeeld laten ophangen, omdat zij wist dat ik bisschop was. Het was op dat moment 

allerminst zeker of ik überhaupt nog wel zou genezen en naar Groningen kon terugkeren, 

waar ik toen bisschop was. Te midden van alle sombere overpeinzingen ervoer ik de 

onverwachte aanwezigheid van dat kruisbeeld toen als een bemoedigend teken.  

 

Dankzij het lijden van Jezus is ons lijden – wanneer wij er met onze menselijke middelen 

machteloos tegenover staan – niet langer uitzichtloos. Om ons dat steeds voor ogen te houden, 

hangen wij katholieken vanouds in onze huizen, scholen en instellingen kruisbeelden op. Die 

drukken immers de totale liefde van onze Heer Jezus Christus uit voor ons en alle mensen.  

 

Die liefde, Zijn kruisoffer, komt telkens voor ons present in de viering van de Eucharistie. 

Dankbaar vieren wij tijdens de Avondmis van Witte Donderdag dat Jezus bij het Laatste 

Avondmaal dit sacrament heeft ingesteld. Met Goede Vrijdag herdenken wij Jezus’ kruisdood 

en vereren we het kruis waaraan de Redder heeft gehangen en waarin onze redding ligt. 

Tijdens de Paaswake en de Eucharistie van Paasmorgen vieren wij in vreugde met heel de 

Kerk dat het kruis van Jezus niet het eindpunt is, maar de weg heeft gebaand naar Zijn en 

onze verrijzenis.  

 

‘Per crucem ad lucem’: door het kruis naar het licht. Dit wordt tot uitdrukking gebracht door 

het ontsteken van het paasvuur en de paaskaars in de nacht of bij het invallen van de 

schemering aan het begin van de Paaswake. De paaskaars verwijst naar de verrezen Christus, 

die ook ons zal doen verrijzen, omdat Gods liefde alles overwint en telkens nieuw leven 

brengt. 

 

Het kruis dat we in ons huis, in onze school of instelling ophangen, om de hals dragen of 

vasthouden tijdens het rozenkransgebed, nodigt ons uit om te treden in het voetspoor van onze 

Heer Jezus. Dat is een spannende en geen gemakkelijke opdracht, want Zijn liefde toont ons 

dat echte liefde offers vraagt. Daarbij hebben wij Zijn kracht nodig. Die kracht schenkt Hij 



ons telkens als wij Hem erom vragen. Die kracht wordt ons geschonken door de sacramenten, 

in het bijzonder de Eucharistie. 

 

Bij diverse sacramenten worden de oliën gebruikt die ik tijdens de Chrismamis heb mogen 

zegenen en wijden. Wanneer een geloofsleerling, een dopeling, een vormeling, een nieuwe 

priester of een zieke met één van die oliën wordt gezalfd, dan gebeurt dat door het maken van 

een kruisteken met de heilige olie op het hoofd of de handen. De zalving geeft de kracht van 

de Heilige Geest die we nodig hebben om Jezus te blijven volgen, ook wanneer we zelf het 

kruis ontmoeten in ons leven. 

 

Ik spreek de hoop uit dat de viering van de drie heilige dagen van ons geloof en Kerk-zijn – 

Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen – alsook de Paastijd ons mag doen groeien in het 

geloof, de hoop en bovenal de liefde van onze Heer Jezus. Dat wens ik in het bijzonder hen 

toe die in de Paaswake in de Kerk worden opgenomen door het ontvangen van het Doopsel 

en/of het Vormsel en de deelname aan de Eucharistie. Dat wij juist in deze dagen en weken 

het licht van Christus mogen verspreiden, die uit liefde alles voor ons heeft gegeven, tot op 

het kruis. En dat allen die naar geest of lichaam een kruis te dragen hebben, door Hem worden 

verlicht. Daar bid ik om. 

 

Van harte wens ik u allen een gezegend Paastriduum en een gezegende Paastijd! 

 

Met hartelijke groet, 

 

 

 

 

+ Willem Jacobus kardinaal Eijk, 

Aartsbisschop van Utrecht 


