
Spirit!
Vormelingendag vicariaat Arnhem
Beste vormeling, 

Ga jij je binnenkort voorbereiden op 
het vormsel, ben je al bezig met de 
voorbereiding of ben je net gevormd? 
Dan ben je van harte welkom op de 
Vormelingendag van zaterdag 18 april 2015 
in Zutphen. Deze dag heeft als thema: ‘In 
vuur en vlam’. Dat belooft dus wat! Dat 
wil je toch niet missen?!
Na de Eucharistieviering en een 
‘spetterende’ opening ga je aan de 
slag in zelf gekozen workshops. En 
heel bijzonder dit keer: je ontmoet 
bijzondere mensen die jou enthousiast 
kunnen maken: jou in vuur en vlam zetten.

Vriendelijke groet,
Vicaris Hans Pauw

Programma
10.00 uur Inloop: H. Johannes de Doperkerk, Nieuwstadskerksteeg 2, Zutphen
 Vanwege de voorbereiding willen we je vragen niet eerder dan 10.00 uur aanwezig te zijn.
10.30 uur Eucharistieviering
11.30 uur Lunch in het Stedelijk (Isendoornstraat 3, Zutphen)
12.00 uur Vervolgprogramma met dansoptreden en entertainment
12.30 uur Workshopronde I
13.30 uur Pauze
14.00 uur Inleiding over het thema
14.30 uur Workshopronde II
15.30 uur Pauze
15.45 uur Presentatie workshops
16.15 uur Einde vormelingendag

Neem mee
Lunch; voor drinken wordt gezorgd

Workshops 
1. In vuur en vlam
In deze workshop denk je na over je talenten en passies. Waar ben je goed in, waar 
ben je enthousiast over en wat zet jou in vuur en vlam?

2. Luisteren naar je hart
In het dagelijks leven wordt veel van je verwacht. Je bent met van alles bezig en dan 
is het niet makkelijk om rust te nemen en om stil te worden. Tijdens deze workshop 
krijg je de kans om tot rust te komen, naar je hart te luisteren en te ontdekken waar 
je hart voor brandt. 



3. Rozenkrans knopen en bidden
Je knoopt je eigen rozenkrans 
en tijdens het knopen leer je 
de rozenkrans bidden. Gebed 
is een manier om het geloof 
in ons hart brandende te 
houden.

4. Sport en spel
Ben jij een spelletjesfreak 
en ben je ook zo gek op 
sporten? Leef je dan uit in 
deze workshop!

5. Kaarsen maken
In deze workshop maak je 
een mooie kaars, die je op 
kunt steken voor iemand die 
jou dierbaar is.

6. Streetdance
Onder professionele begeleiding maak je een spetterende streetdance.

7. Bijbels koken
In deze workshop ga je iets lekker koken. Je gebruikt hierbij ingrediënten die in de 
Bijbel te vinden zijn. 

Uit deze zeven workshops mag je er twee kiezen: één informatieve (workshop 1, 2, 3) 
en één actieve workshop (workshop 4, 5, 6, 7).

Workshops voor begeleiders
1. Lectio Divina
Lectio Divina is een methode om de 
Bijbel biddend te lezen. Het is een 
manier van communiceren met God en een 
wijze om het geloof concreet te maken 
en brandend te houden.

2. Met passie schilderen
In deze workshop geef je schilderend 
weer wat jouw passies zijn en wat 
jou in vuur en vlam zet.

Aanmelding
Je kunt je als individu of als 
groep aanmelden door je voor- en 
achternaam en je twee workshops 
(één informatieve en één actieve) te mailen naar 
jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl. 

Aanmelden dient te gebeuren vóór 9 april. Het is belangrijk dat de gegevens 
goed en volledig doorgegeven worden. We zullen rekening houden met jouw keuze 
voor de workshops. Maar omdat de groep groot is, kan het gebeuren dat je ingedeeld 
wordt in een andere workshop. Deelname aan deze dag is gratis.


